
De TrouwerIJ van 

Barend en Julie

 

Barend en Julie vierden hun

TrouwerIJ bij De VerbroederIJ. 

We stelden ze een paar vragen. Lees hier
over hun geweldige feest! 

Daarnaast heeft de Verbroeder� van zichzelf
een ontzettend leuke, losse sfeer. 
We hebben zelf de slingers opgehangen,
een foodtruck geregeld en de dansvloer
opgebouwd. Alle vrienden en familie hebben
meegeholpen. Dat maakte de dag heel
oprecht en heel eigen.

Waarom kozen jullie voor De

VerbroederIJ?

B� de Verbroeder� kan je er zelf een feestje
van maken. Dat komt goed uit want we
hadden geen zin in een locatie waarb� alles
voor je geregeld wordt. 

Hoe kijken jullie terug op jullie

TrouwerIJ? 

Het was fantastisch. Van het trouwfoto's



nemen op de Canta, de vrienden en familie
die van ver z�n gekomen, de ceremonie
waarb� iedereen op hooibalen zat, het
heerl�ke dansfeestje, en dat we eindigden
rond de vuurkorven in het midden van de
nacht.

Is er een ervaring die er uitspringt? 

Het was muisstil terw�l w� met tranen in
onze ogen onze geloften voorlazen. De stilte
werd toen doorbroken door Barry en Rosita,
die twee meter verderop lagen te knorren in
het zonnetje.  

Wil je verder nog iets kwijt? 

Het enthousiasme van het personeel was zo
cool. Niet alleen b� de voorbereiding, maar
ook op de dag zelf hadden de mensen achter
de bar de smaak heel goed te pakken!

Heel erg bedankt Barend en Julie! 






